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Onze twee medewerksters op Bali, Putu Ari en Komang, bezoeken 
regelmatig kinderen van Futur in hun thuissituatie.  
Zij hebben over het bezoek aan 2 kinderen een kort verslag geschreven.  
Het is vertaald en in hun eigen stijl weergegeven. 
 
 
 
Verhaal over Gusti. 
 

Goede morgen, Nederland! 
Op een zonnige dag gaan we op weg. 
We gaan een jongen bezoeken die samen met zijn zusje bij zijn oma woont. 
Zijn opa is een jaar geleden overleden. 
De jongen heet Gusti en zijn zusje Ayu. Gusti gaat naar de middelbare 
school, klas 9 (bij ons is dat de derde klas). Gusti is kreupel en kan bijna niet 
lopen tengevolge van polio. Als baby is hij niet gevaccineerd.  
Zo jammer voor Gusti! 
Hij is een vriendelijke jongen die altijd glimlacht en op school veel vrienden 
heeft. 
Toch is zijn leven niet zoals andere kinderen…. 
Maar hij heeft begrip voor de situatie en was erg blij toen wij hem bezochten. 

Zijn oma verdient de kost voor de kleinkinderen en haarzelf met het maken van religieuze 
benodigdheden, zoals offermandjes. Soms helpt een oom haar met wat voedsel als oma niet 
genoeg verdiensten heeft.  

Die oom brengt Gusti altijd met de brommer naar school. 
Gusti bidt altijd dat zijn benen beter zullen worden en dat hij dan zijn oma 
kan helpen. 
We kunnen nooit uitzoeken of je bij rijke of arme 
ouders wordt geboren. 
Zo is het leven nu eenmaal…. 
Gusti is een goede jongen en hij accepteert de 
situatie dat hij gehandicapt is.  
Hij en zijn oma zijn heel dankbaar dat stichting 
Futur hen vaak geholpen heeft tijdens de corona 
–tijd met voedselpakketten. En zij zijn ook 
dankbaar voor de hulp om naar school te 

kunnen gaan. 
Zij hopen dat heel veel kinderen een beter leven krijgen. 
Heel veel dank en liefs voor alle sponsors! 
 
Putu Ari en Komang.  
  

2017. Gusti was toen nog 

een verlegen jongetje dat 

bijna niet lopen kon. 

2023. Gusti is nu een blije 

jongen, ondanks zijn 

handicap. 



 
Verhaal over Citra 
 
Hallo iedereen! 
Komang en ik brengen vandaag een bezoek  aan een kind van Futur in 
de bergen. 
Het regent hard en wij moeten omhoog met de motorbike. Wij hebben 
een regenjas nodig om de kinderen van Futur en hun families te kunnen 
bezoeken. 
Als er een grote plas op de weg is en auto’s ons passeren worden onze 
gezichten nat en vies. 
Maar we lachen om onze grappige gezichten en we genieten van deze 
trip en van ons werk. 
 
Oké, nu beginnen we te vertellen over het kind van Futur. 
Haar naam is Komang Citra Cahyani. 
Zij woont in het dorpje Selat in de bergen. Citra gaat altijd lopend naar school. Citra is 8 jaar oud.  
Ze zit op de basisschool in klas 2 (bij ons is dat klas 4).  

Haar huisje is erg eenvoudig. Ze slaapt samen met haar vader, moeder 
en 2 zusjes in één kamer. Er is geen kast.  
Kan je het voorstellen: één kamertje zonder ramen met vuile matrassen 
op de grond waar ze met 5 personen slapen! Als ze zich moeten 
wassen doen ze dat in de rivier dicht bij hun 
huis. 
Om de kost te verdienen maakt Citra’s 
moeder offertjes en verkoopt die aan buren . 
Haar vader maait gras en sjouwt stenen. 
Om iedere dag zo te leven is moeilijk, maar 
zij zijn eraan gewend. 
Ze zijn dankbaar dat ze eten hebben, zoals 
rijst, groenten, crackers en sambal. 

Citra is anders dan andere kinderen, want ze heeft 12 vingers. 
Ze is een rustig meisje dat graag wil leren. Ze komt met plezier naar de 
extra lessen van Futur. 
Thuis helpt ze haar moeder met de vloer vegen en de verkoop van 
offertjes. 
Toen wij haar bezochten namen we als cadeautje lekkernijen mee .  
Ze was er heel blij mee! 
 
Dit is ons verhaal van het kind in de bergen. 
 
Komang en Putu Ari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We love you, Stichting Futur! 
 

Citra heeft 12 vingers 



 
 
Stichting Futur op Facebook 
 
 

Om nog meer bekendheid te krijgen zijn we ook op Facebook te vinden. U kunt ons vinden op het 
URL adres http://www.facebook.com/Stichting.Futur. Als u daarbij ook de pagina (het logo) een 
“like” wilt geven, dan kunnen uw vrienden dit ook zien om zodoende meer bekendheid aan de 
stichting Futur te geven en wie weet of we wat extra donaties kunnen werven. Dit is echt nodig 
door de hogere kosten van de kinderen die doorgaan in het voortgezet onderwijs. 
 
Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar mail@futurbali.nl . 
 
Wilt u geld doneren dan kan dat op rekeningnummer 5981066 (IBAN: NL74INGB0005981066), 
ten name van Stichting Futur, onder vermelding van "project Futur”. Het project is ANBI 
gecertificeerd, waardoor de gift aftrekbaar is voor de belasting. 
 
Hebt u familie, vrienden of kennissen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in dit project, stuurt u 
deze nieuwsbrief dan alstublieft door. De algemene projectinformatie van Futur staat op de 
website www.futurbali.nl 
 
 
 

Putu Ari, Komang, Fia Wiegel en Fred Wiegel † 

foto  september 2016 
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